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Waargebeurde verhalen over de broosheid
van menselijk bestaan. Afhankelijk leven
opent met iemand die het downsyndroom
heeft. Tijdens het koffiedrinken na de
zondagse kerkdienst getuigt hij van het
evangelie en blijkt het hele zaaltje stil te
krijgen. 0ok komt ene Dirk aan de orde.
Urenlang rijdt hij doelloos rond in zijn
auto. Totdat willekeurige mensen hem,
ergens in Frankrijk, naar een rooms-
katholieke inrichting vervoeren. Vanwege
vroeger misbruik vernielt de man

's nachts alle aanwezige beelden. Verder
gaat Henk Bor, christelijk-gereformeerd
ouderling te Poederoijen, tijdens evange-
lisatiewerk op visite bij een blinde vrouw.
Haar zoon is eveneens gehandicapt en zit
in een rolstoel. Zelf ligt ze hulpeloos op
bed en zegt: 'Gelukkig hoef ik niets meer
van de wereld te zien. [...] Ik ben moe
van de zonde en ik heb de Heere zo'n
verdriet gedaan met mijn ogen.’



